
10 redenen om mee te doen aan 10 redenen om mee te doen aan 
Paarse VrijdagPaarse Vrijdag
1.	 Paarse Vrijdag geeft zichtbaarheid en steun voor lhbti+ leerlingen.Paarse Vrijdag geeft zichtbaarheid en steun voor lhbti+ leerlingen.  

Op deze dag  laten we bij ons op school zien dat je erbij hoort en dat 
je jezelf mag zijn.  

2. 	 Door te laten zien dat diversiteit de norm is, vergroten we de Door te laten zien dat diversiteit de norm is, vergroten we de 
acceptatie van alle leerlingenacceptatie van alle leerlingen, of dat nou gaat over afkomst, geloof, 
uiterlijk, beperking of identiteit. 

3. 	 Door ons samen goed voor te bereiden  op Paarse Vrijdag, werken we werken we 
automatisch aan een sociaal veilig en inclusief schoolklimaatautomatisch aan een sociaal veilig en inclusief schoolklimaat. 

4. 	 Paarse Vrijdag gaat over thema’s als respect, gelijkheid, thema’s als respect, gelijkheid, 
vrijheid en identiteitsontwikkelingvrijheid en identiteitsontwikkeling. Dit is een onderdeel van 
burgerschapsonderwijs en draagt bij aan de ontwikkeling van draagt bij aan de ontwikkeling van 
leerlingen tot actieve en betrokken burgersleerlingen tot actieve en betrokken burgers.  

5. 		 Meedoen aan Paarse Vrijdag vermindert bij ons op school de kans Meedoen aan Paarse Vrijdag vermindert bij ons op school de kans 
op pesten en uitsluitingop pesten en uitsluiting van leerlingen en personeel op basis van 
seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

6. 	 Door mee te doen aan Paarse Vrijdag laten we zien waar onze school laten we zien waar onze school 
voor staatvoor staat. Het is passend bij de visie, het beleid en de kernwaarden 
van onze school en een goed moment om dit met leraren, leerlingen en 
ouders te delen.

7. 	 Paarse Vrijdag biedt (GSA)leerlingen kansen om zelf initiatief te Paarse Vrijdag biedt (GSA)leerlingen kansen om zelf initiatief te 
nemennemen, te organiseren en verantwoordelijkheid te dragen, wat 
bijdraagt aan hun zelfvertrouwen, leiderschap en maatschappelijke 
betrokkenheid.    

8. 	 Gender- en seksuele diversiteit leeft bij onze leerlingen en roept 
verschillende emoties op. School is bij uitstek een plek om te oefenen School is bij uitstek een plek om te oefenen 
met een respectvolle dialoogmet een respectvolle dialoog over mogelijke gevoelens van weerstand. 
Hiermee werken we aan vaardigheden als kritisch denkvermogen, 
empathie en rechtvaardigheidsbegrip. 

9. 	 Door mee te doen aan Paarse Vrijdag voldoen we aan de verplichting voldoen we aan de verplichting 
om aandacht te besteden aan gender- en seksuele diversiteitom aandacht te besteden aan gender- en seksuele diversiteit. Dat is 
vastgelegd in de kerndoelen. 

10.   Paarse Vrijdag kan als een kers op de taart zijn, aansluitend op de 
aandacht die we al hebben in visie en beleid en in (gast)lessen over 
gender- en seksuele diversiteit.

Een veilige school, daar 
zorgen we samen voor!


